
Beste dorpsgenoten, 

Op de vorige dorpstafel bijeenkomst in het Stroomhuis, november 2018 hebben wij 

verschillende plannen besproken voor ons dorp. Een van de plannen was het in kaart 

brengen van de cultuurhistorie van Neerijnen. 

Een goede manier om daar mee te beginnen leek ons om uit te gaan van de geschiedenis 

van onze huizen en uit te zoeken wie de bewoners zijn geweest inhet verleden. En om de 

verhalen op te tekenen rond deze bewoners. Daarover zouden we dan een avond kunnen 

organiseren om elkaar deze informatie door te geven. Mogelijk kunnen aanwezigen en 

genodigde oud bewoners van Neerijnen dan deze verhalen aanvullen met allerlei anekdotes, 

foto’s, e.d. 

De bewoners die ervoor voelen om deze informatie verder uit te werken, kunnen 

waarschijnlijk via Landschapsbeheer Gelderland een cursus ‘oral history’ volgen: hoe 

achterhaal je systematisch gebeurtenissen uit de mond van huidige  en vroegere bewoners 

en hoe leg je deze vast? 

Dus, wie geïnteresseerd is: noteer om te beginnen je naam en adres en sinds wanneer je je 

huis bewoont, van wie je het gekocht hebt, met gegevens en foto’s van vroegere bewoners 

en het huis. Stuur deze informatie naar emailadres van de dorpstafel 

dorpstafelneerijnen@gmail.com ; onder trefwoord Cultuurhistorie Neerijnen. Dan hoor je 

van ons hoe en wanneer we hiermee verdergaan. 

Mocht je problemen hebben met de digitale kant van de communicatie, dan kun je altijd van 

een van ons thuis hulp krijgen. Tegelijkertijd kunnen liefhebbers zich storten op de 

geschiedenis van het landgoed, het ontstaan van het dorp, de kerk en de school. Wie voelt 

zich geroepen daarover materiaal te verzamelen? 

Namens de werkgroep cultuurhistorie van de Dorpstafel 


